
 

 

 

Zouaafkrant januari 2024 
 

Beste ouders,  

We hopen dat jullie al hebben genoten van vele warme familiemomenten tijdens de 

voorbije vakantie. Voor 2024 wenst het hele Zouaafteam jullie allen een gezond, liefdevol 

jaar toe. Mag 2024 wondermooi worden!  

Wij kijken alvast uit naar dit nieuwe jaar. Een jaar waarin we volop mogen leren, genieten 

en onbezorgd samenzijn.    

Het Zouaafteam                                                                                  

                                                            

 

 

 

  

Een aantal redactieleden namen afscheid van 

onze redactie. We bedanken hen voor hun 
inzet voor de voorbije 2 Zouaafkranten! 
Er kwamen ook enkele nieuwe leerlingen ons 

team vervoegen. Welkom Winter, Anke, Lux en 

Lili-Rose! 
 

 

We namen voor de vakantie afscheid van meester Sven, die juf Kimberly 

verving tijdens haar zwangerschapsverlof. Bedankt voor je inzet voor 
onze tweedeklassers! We verwelkomen na de vakantie juf Kimberly terug 

in haar klas 2C! 

 



 

Voorbije activiteiten 

 

 

De dag van de Sint 

Elk jaar komt er een heilige man op onze school, de Sint. Dit schooljaar was dat op 1 

december. Hij was zelfs blijven slapen, maar hij was zijn mijter kwijt! Gelukkig heeft hij 

die teruggevonden.  

‘s Ochtends deden de Sint en de pieten ochtendgymnastiek met de kleuters en het 1ste, 

2de en 3de leerjaar. Dan gingen ze langs in alle klassen van de kleuterschool. Ook de 

kleuters van ‘t Vestjen kwamen naar onze school om de Sint de ontmoeten. In alle 

klassen werden er leuke activiteiten gedaan. In het lager werkten ze met een 

doorschuifsysteem en deden ze allerlei spelletjes bv. bingo, pakjes inpakken, een mijter 

ontwerpen, dansen, pepernoten maken, ... En in het vijfde leerjaar was er een 

escaperoom. 

In de namiddag was de Sint in de turnzaal en zongen de leerlingen van het 1ste, 2de en 

3de leerjaar een liedje. 

Elke leerling kreeg een mandarijntje, een chocolaatje en nog wat letterkoekjes.   

Iedereen vond het heel leuk!  

Geschreven door Margaux en Mary-Lou 

 

 



 

Kaartjes  

Alle leerjaren van onze school maakten in november tijdens de muzoles een tekening. Ze 

kregen een thema en rond dat thema moesten ze iets tekenen, stempelen, schilderen, ...  

Er werden er supermooie gemaakt! Deze maand kregen ze hun tekening terug in de vorm 

van kaartjes! De meeste leerlingen waren een beetje verbaasd. Toen vertelde de juffen 

wat ze moesten doen. Ze moesten proberen hun pakjes kaartjes te verkopen voor 6 euro 

per pakje. Als het een leerling lukt om alle pakjes te verkopen krijgen ze van hun eigen 

tekening een puzzel. Iedereen kreeg ook zeker een pakje stickers van hun eigen tekening.  

Geschreven door Wencke 

 

Warme William 

De zesdeklassers leerden over Warme William. Wie is 

warme William? Warme William is een blauwe beer. Hij is 

een echte vriend, je kan er alles tegen vertellen. Je kan 

zeggen hoe je je voelt, ook als het minder gaat. Je kan de 

beer echt vertrouwen.  Zelf kunnen leerlingen ook een 

warme William worden. Hun eerste challenge was een 

originele foto maken van de vriendschapscirkel. 

Geschreven door Wencke 

 

 



 

 

 

Voorlezen aan elkaar 

Geluksvogel Hokko, onze tweede nieuwe 

themavogel, leert ons dat het leuk is om voor iemand 

anders iets te doen. Het verhaal van Hokko gaat over 

delen met anderen dus daarom ging heel de school 

een verhaal delen met anderen. Twee weken lang 

werden er daarom voorleesweken georganiseerd. 

Heel de school deed eraan mee. Een paar klassen 

gingen in de kleuterklas voorlezen en de andere 

klassen in het lager. Een paar klassen gingen met de 

computer voorlezen en anderen met een boek. Er 

waren verschillende boeken zoals: “Zotte Klaas en 

Zwarte Miet”, “Sint heeft luizen”, “Vrienden voor 

altijd”, ”De vuurbessen”, “De donkere nacht”, ... 

De kinderen die voorlazen hebben de andere 

kinderen terug naar de klasjes gebracht. 

De reacties van de kinderen waren fantastisch! 

Geschreven door Norah en Marielle 

 

 

Over het zwemmen 

De zwemmers van het 2de, 4de en 5de leerjaar zwemmen in het begin van het schooljaar 

tot de helft van het schooljaar.  Dan gaan de andere klassen van het lager zwemmen tot 

het einde van het schooljaar. 

We gaan zwemmen in het zwembad van Temse en gaan daar met de bus naartoe.  

Er zijn zwemmeesters en ook juf Sofie geeft zwemles. Er zijn in totaal 4 zwemgroepen: 

blauw, rood, groen en zwart. Bij het zwemmen doen alle groepen andere activiteiten.  De 

zwarte groep moet soms eens zwemmen met kleren aan. 

Geschreven door Rabia 



 

work in progress 

 
 

Pixel Art 

De vijfdes hebben pixel art gemaakt.  

De leerlingen moesten een foto van een landschap 

zoeken op het Internet en uitprinten. Ze hebben 

de achterkant van de foto helemaal zwart 

gekleurd en daarna hebben ze over het landschap 

met een potlood gekleurd. Ze pakten een blad, 

hebben de foto erop gelegd en overgetekend. 

Daarna hebben ze hokjes op het blad getekend en 

gekleurd. Ze hebben er een diertje bij verstopt en 

nu is het mooie pixel art geworden. 

Geschreven door Laythan en Rabia 

 

Kerstintegratiemoment 
 
Op 14 december hadden de kleuters van de 3de kleuterklas en de leerlingen van het 

eerste leerjaar een integratiemoment.  
Ze luisterden naar een verhaal van sneeuwpop Bob en boer Boris en ze mochten zingen, 
dansen en knutselen en deden yoga en drama. Weer een topmoment!  

 
 

 

 

 



Sherborne 

De vijfdeklassers hebben in december eens met de kleuters geturnd. Ze deden 

sherborne.                 

Op Google kregen we deze uitleg: Sherborne is een bewegingsmethode waarbij 

bewegingsactiviteiten individueel, met 2 of met meer worden aangeboden met als doel 

de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid te bevorderen. Zelfvertrouwen en 

vertrouwen in de omgeving zijn hierbij twee centrale begrippen.   

Een voorbeeld: de kleuters speelden een koala en ze klemden hun handen aan de nek 

en hun voeten aan de rug/poep van de grote kinderen. Dan moesten de grote kinderen 

rondwandelen op handen en voeten.           

Geschreven door Norah, Winter en Marielle       

          

 

Actie Welzijnszorg 

Op maandag 18 december (‘t Vestjen) en dinsdag 19 december organiseerde de school 

een actie voor Welzijnszorg. Dat is een organisatie die zich inzet voor de arme mensen in 

ons land. Als je één euro meebracht kon je een plakje cake en chocomelk of koffie 

krijgen. Veel kinderen brachten dus geld mee om het goede doel te steunen. De juffen 

waren blij toen ze zagen hoeveel kinderen het goede doel wilden steunen. De actie 

bracht 400 euro op! 

Geschreven door Wencke 

 
 

 

 

 

 

 



Medisch onderzoek 

Op school waren 2 twee ‘speciale’ dagen voor het vierde en 1 dag voor het vijfde. De 

leerlingen van het vierde en het vijfde kregen namelijk een spuitje. De spuit was tegen 

mazelen, bof en rode hond. De dagen waarop ze het spuitje kregen waren 18/12 en 

19/12. Sommige leerlingen hadden een beetje stress voor het spuitje. 

19/12 kregen de leerlingen van het 4de leerjaar ook een medisch onderzoek. Hun oren en 

ogen werden getest en ze werden gemeten en gewogen. Ze moesten als oogtest letters 

lezen die steeds kleiner werden. 

Geschreven door Lux en Lili-Rose 

 

Het koor van de Zouaaf 

We hebben een nieuw koor op onze school. Het koor werd opgericht door juf Ann 

T’Seyen. Het is bedoeld voor kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar. Het is de 

bedoeling dat het koor zal zingen in de verschillende bezinningsvieringen. 

Er is repetitie elke maandag om half 1 in de kerk. Er nemen nu ongeveer 15 leerlingen 

deel.  Er is nog geen naam maar die komt er nog aan!  

In december werden er Kerstliedjes aangeleerd. Er is een lied dat heet “Blinkende 

ballen”. Ook “Hagelbollen” is een lied dat het koor zingt.  

Later komen er liedjes in andere talen bij. 

Geschreven door Mary-Lou en Margaux  

 

18, 21 en 22 december moesten de kinderen van het koor vroeg op school zijn om te 

zingen voor de kinderen en ouders die ’s morgens aankwamen op school. Ze hebben hun 

3 kerstliedjes gezongen. Er waren veel mensen aan het kijken. 

Geschreven door Norah 

 
 



Samen turnen  

Op dinsdag 19 december mocht het zesde leerjaar met het eerste leerjaar dansen tijdens 

de turnles. Iedereen pakte een danspartner en Juf Sofie gaf iedereen een plaatsje. Dan 

deed ze de dans voor. De leerlingen mochten ook een kerstmuts opzetten. Iedereen vond 

dat megaleuk. Daarna begonnen ze op de muziek te dansen. Na de turnles mochten alle 

leerlingen in een rij gaan staan. Juf Sofie schreef een cijfer op de rug van de laatste 

persoon in de rij en dan moesten de leerlingen het telkens doorgeven. Het cijfer was 0. 

Daarna nog even omkleden en ze mochten terug naar hun klas. 

Geschreven door Wencke 

 

Het 2de naar de bib 

21 december zijn de leerlingen van het tweede leerjaar 

in de voormiddag naar de bib geweest. 

De leerlingen vonden het leuk omdat ze spelletjes 

hebben gespeeld. Er was een spel met oranje en groene 

kleuren over de regels die er zijn in de bibliotheek.  

Een van de leerlingen zijn tante was daar en ze hebben 

daarmee een foto gemaakt. Een leerling zei achteraf dat 

hij een ‘speciaal gevoel’ had tijdens het bibbezoek 

omdat hij altijd alleen gaat naar de bib en nu samen met 

de klasgenoten. 

Geschreven door Laythan en Rabia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bezinning aan de kerstboom 

Er stonden vanaf half december kerstbomen op school. Alle klassen hadden af en toe 

een bezinningsmoment rond de kerstboom. Ze deden dit om goed na te denken over van 

alles. Bij de zesdeklassers stak de juf twee kaarsjes aan. Dan werden die kaarsen 

gedragen door twee kinderen. Toen zei de juf dat het stil moest worden. De juf pakte 

haar boek en las het verhaal van “Het meisje met de zwavelstokjes”. Na het verhaal 

bliezen ze de kaarsjes uit.  Toen kregen ze terug gewoon les.  

Geschreven door Wencke en Tess 

 
 

Kerstversiering op school 

Op het einde van december werd onze school keigezellig. Er waren kerstbomen, muziek, 

lichtjes, kerstballen, ... De kerstbomen stonden in verschillende klassen en op de 

speelplaatsen en waren mooi versierd. Er waren verschillende soorten lichtjes: witte 

lichtjes en gekleurde lichtjes. Het secretariaat en de leraarskamer waren ook versierd. Er 

stond een groene kerststal buiten onder het afdak. Op 22 december mochten alle 

kinderen met een kersttrui en/of kerstmuts naar school. De kinderen vonden het leuk! 

Geschreven door Lili-Rose, Lux en Anke 

 
 

 



Dansen voor de jarigen 

Elke maand dansen wij onze themadans. De naam van deze dans is “Gelukkig zijn”, een 

liedje van Like Me. We dansen die dans altijd voor de jarigen van die maand. De jarigen 

dragen dan een bloemenkrans en komen vooraan staan. Er wordt ook een foto 

getrokken. 

Deze maand dansten we de laatste vrijdag voor de vakantie! 

Geschreven door Laythan en Rabia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grappige weetjes   

  
Soms gebeuren er wel al eens grappige of gekke dingen op school waarmee we 

(achteraf) moeten lachen. Enkele voorbeelden:  
  

• Een kindje zei ‘juf’ tegen meester Sven.  

• Juf Tina was zo bang van spinnen dat ze de schriften liet vallen op de 
grond want er zat een spin op.  

• In de wiskundeles was er een hulpmiddel voor de formule om de 

oppervlakte van een rechthoek te berekenen: bxh =beha.  

• Er was een meisje naast haar stoel gaan zitten (maar ze had zich gelukkig 
geen pijn gedaan).  

• Er was een grappige kat op Karrewiet. Iedereen kreeg de slappe lach.  

• Er was een leerling, die deed handenstand en ze viel ‘patat’ op de grond 

(en kon er gelukkig wel mee lachen).  

• Iemand liet een grote scheet in de klas.  

• Juf Valerie werd bijna omvergelopen door een rat aan de schoolpoort.  

• Klas 5A behaalde het record touwspringen in de turnles (ze behaalden 

zelfs het dubbele van de zesdeklassers).  

• In de turnles deden ze een krachtproef. Hanne was het sterkste van alle 

6des en 5des samen.   

• Tijdens de pedagogische studiedag kregen de juffen en meesters soep 
maar tijdens het opwarmen van de soep ontstond er een vuurtje. Gelukkig 

konden ze het blussen.  

• Iemand die een raar liedje zong (een Chinees liedje)  

• Iemand was jarig en moest uit het raam roepen: ’Ik ben jarig!’  

• In de klas van juf Hilde keken ze naar een filmpje. Iemand zei: ’Dat is een 
vrouw die een bril draagt zonder glazen!” Maar er zaten natuurlijk wel glazen 

in.  

  
Geschreven door Margaux, Mary-Lou en Tess  

 

Willen jullie meer foto’s zien? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website 

https://zouaaf.kohamme.com/ 

 

 

 

 

https://zouaaf.kohamme.com/


Kalender   

1 januari 

 

Nieuwjaarsdag 

6 januari 
 

Drie Koningenfeest 

8 januari 
 

6C naar het CLB 

9 januari 

 

19.30u: Vergadering Oudercomité  

12 januari 
 

Zwemmen 2B/4B/4C/5C 

19 januari 
 

Zwemmen 2A/4A/5A 

21 januari 

  

Wereldknuffeldag 

25 januari 
 

Start poëzieweek 
Gedichtendag 

26 januari Zwemmen 2B/4B/4C/5C 
 

29 januari Dansen voor de jarigen 

 

31 januari Pedagogische studiedag (leerlingen vrijaf) 
Dag van de directeur 

 

                             Familienieuws 

We kregen het droevige nieuws dat juf Rita Windey, oud-leerkracht van het tweede leerjaar 

van onze school, is overleden. We wensen haar familie en kennissen onze oprechte 

deelneming. 

                              Oudercomité  

De Sint zendt een dikke dankjewel vanuit Spanje voor de helpende handen van de mensen 

van ons oudercomité bij het verdelen van het snoepgoed! Ook nog eens bedankt voor de 

bijdrage voor onze speelotheek en het extra materiaal voor de kleuterklassen. 

 

Tot snel! Directeur Sandie en het gehele Zouaafteam. 


