onderwijs, onze passie

Zemaaframdt jumd 2025

Beste ouders en leerlingen,
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Wat is het schooljaar weer snel voorbijgevlogen! De zomervakantie is stilaan in zicht...
Maar voordat we onze boekentassen inruilen voor zonnehoeden en slippers moeten we
eerst nog even doorzetten! De laatste toetsen staan voor de deur, en iedereen doet zijn
best om nog een laatste keer te knallen voor de grote vakantie begint.

In deze editie van onze Zouaafkrant blikken we terug op een geweldig schoolfeest en fijne
klasactiviteiten. Ook kijken we al een beetje vooruit naar de zomer én staan we stil bij het
afscheid van onze zesdeklassers, die klaar zijn voor een nieuwe stap.

Veel leesplezier en alvast heel veel succes met de laatste loodjes. Jullie zijn er bijna!
Zonnige groetjes ¥,

Het Zouaafteam.
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Verloren voorwerpen!

Er liggen weer een hele boel verloren voorwerpen in onze ‘verloren voorwerpen-kast’.
Kom zeker eens een kijkje nemen voor de vakantie begint.




Het schooljaar loopt stilaan op z’'n einde en dat is het perfecte
moment om even stil te staan bij alle helpende handen van het
voorbije jaar.

Een dikke dankjewel aan alle ouders die zich mee hebben
ingezet voor onze activiteiten: van startdag tot grootouderdag,
van taartenslag tot schoolfeest - jullie enthousiasme en inzet
maken écht het verschil. Dankzij jullie steun zorgen we samen
voor een warme schoolomgeving voor onze kinderen.

En... het oudercomité kan altijd extra hulp gebruiken! Heb jij zin
om af en toe mee te denken of gewoon een handje toe te steken
tijdens een activiteit? Sluit je dan aan bij het oudercomité!
ledereen is welkom - veel of weinig tijd, elke bijdrage telt!

Interesse? Spreek iemand van het oudercomité of de
leerkrachten aan op de speelplaats of stuur een mailtje naar
ocdebabbelaar.dezouaaf@gmail.com. We kijken ernaar uit om
samen met jou het verschil te maken!

Noorhiie cotimiteid

Mama’sin de klas

Op 8 mei kregen de kleuters van de
tweede kleuterklas hoog bezoek! Er
kwamen mama'’s langs. Samen
deden ze leuke activiteiten. Hun
nagels werden gelakt, ze mochten
een cupcake versieren en opeten,
met klei maakten ze een hartje en
versierden die door er parelsin te
duwen en ze mochten ook het spel
‘De toren van Pisa’ spelen.

Wat hebben de kleuters en de
mama’s genoten!
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Op dinsdagnamiddag 13 mei mochten de zesde leerjaren naar een toneel én een fuif.
Eerder in de klas kregen de zesdeklassers MEGA-lessen. MEGA staat voor ‘Mijn Eigen
Goede Antwoord’. In deze lessen leren ze neen zeggen tegen geweld, drugs en ook
andere verslavingen. Als afsluiter van dit project mochten ze dus allemaal naar een
toneel en een fuif. Dit ging door in CC Jan Tervaert. De leerlingen moesten allemaal met
de fiets naar school komen want ze gingen met de fiets naar daar. Ze mochten allemaal
naar de grote zaal waar ze een toneeltje te zien kregen over mensen die ooit verslaafd
geweest zijn aan drugs. De leerlingen kregen hun verhaal te horen. Als het toneel gedaan
was, mochten ze naar de fuifzaal. Daar kregen ze allemaal een zakje chips en konden
ook een drankje kopen. Er waren heel veel goeie liedjes en ze amuseerden zich heel
hard. Dan mochten ze zelfstandig huiswaarts keren of eerst mee naar school. Het was
een hele leuke namiddag.

Geschreven door Thomas Heirbaut (6de [j)

Experimenteren met lucht

De kinderen van het tweede leerjaar deden een namiddag proefjes rond lucht.

Ze leerden dat lucht overal is, plaats inneemt, gewicht heeft, doet bewegen en dat
warme lucht stijgt.

Enkele educatieve filmpjes bevestigden achteraf hun vaststellingen.

Misschien gingen ze nadien thuis wel vertellen over een duikersklok of probeerden ze
een proefje na te bootsen?




Leve moeder!

De kinderen van het tweede leerjaar maakten naast zelfgemaakte zeepjes ook een
passend klankverhaal en demofilmpje dans voor de mama's.

Dit gebeurde in samenwerking met Kunstkuur, een project waarbij leerkrachten van de
Academie worden ingeschakeld in het lager onderwijs.

Op leerwandeling in de natuur

De vijfdeklassers gingen op leerwandeling in
de omgeving van de school om de geziene
leerstof over planten en bloemen af te toetsen
aan de werkelijkheid. Ze bekeken ook het
insectenhotel grondig. In 1 vijfde leerjaar ging
er een extra wandelaar mee: eentje op 4
pootjes ;-)

Kriebelbeestjes

In de maand mei leerden de jongste kleuters van ‘t Vestjen over kriebelbeestjes. Ze
startten het thema met een brainstorm. Ze brainstormden over de kriebeldiertjes die ze
konden vinden in de lente... de kleuters konden er al een hele boel zelf vinden! Ze
tekenden ze op papier en diegene die ze zelf vonden hebben ze nadien ook besproken
met een foto waar ze tegelijk ook de verschillende onderdelen onder de loep namen. Juf
Valérie had ook een zak vol (speelgoed) kriebeldiertjes die de kleuters moesten
sorteren... en zo ontdekten ze nog extra kriebelbeestjes. Na al het sorteren mochten ze
de speelgoedinsecten zelf onderzoeken om ze daarna echt te gaan zoeken in de tuin! Ze
vonden een slak, een kever, een worm, een mier, een pissebed, een vlieg en ze zagen een
witte vlinder fladderen in de tuin! Van sommige diertjes waren de kleuters bang,
sommigen kriebelden zomaar over hun hand en van andere diertjes trokken ze hun neus
op door die gekke voelsprieten die verdwijnen als je ze aanraakt. Later bekeken ze de bij




van dichtbij! Niet alleen een bij, maar ook een hoornaar en een wesp. Ze bekeken de
diertjes door een vergrootglas, konden goed hun strepenpak zien, de vleugels, de
voelsprieten en ze leerden over de angel. Aan 1 van de bijtjes zijn pootjes kleefde er zelfs
nog wat stuifmeel... zo leerden ze ook waar de bijtjes het stuifmeel konden vinden. De
kleuters waren enorm geboeid. Ze gingen in het grote bijenboek nog op zoek naar extra
informatie! Zo ontdekten ze dat de koningin de baas is van de bijenkorf, konden ze zien
dat ze die vulde met eitjes om zo nieuwe werkers te maken. De bijen gebruiken de
bijenraat om stuifmeel en honing in op te slaan. Wanneer de cel vol is, wordt deze
afgesloten met een wasdekseltje/waszegeltje. Zo een bijenraat gingen ze zelf ook maken
met behulp van bubbelfolie en gele verf.




Meten met wormpjes

Ook de oudste kleuters van ‘t Vestjen
werkten rond het thema ‘kriebelbeestjes’.
De kleuters gingen eerst in groepjes op
zoek in de tuin en moesten tellen hoeveel
wormen, slakken, ... ze vonden. Ze
ontdekten dat ze met dit droog weer zeer
weinig diertjes vonden. Spijtig, maar ook
leerzaam: de diertjes hebben ook wel
vocht nodig. Daarna tekenden ze een
kriebeldiertje en keken goed naar het
aantal pootjes, vorm, kleur, ... Later gingen
ze ook wormen leggen van kort naar lang
en maakten ze wormen even lang met de
meetwormpjes. Je hebt er 2 halve nodig
die dan even lang zijn als 1 lange, enz. Zo
leerden de kleuters meten met
verschillende lengtes. Ze deden dat
supergoed!

Fiesta!!

23 en 24 mei was er een heuse fiesta op KOHa Zouaaf! 2 dagen vierden ze feest! De
sombrero werd uit de kast gehaald want alles stond in het teken van Mexico. Hieronder
een hele reeks reacties van enthousiaste kinderen en leerkrachten die de vraag kregen
wat ze het leukste vonden van het voorbije schoolfeest:

*het springkasteel en de spelletjes. (meerdere lln 2A)

*het spektakel was dit jaar echt leuk: de Mexicaanse stijl en de dozen waren
echt tof! Ik vond het fijn dat ik zelf een spel mocht bedienen zaterdag, voor
een zak snoep. En dat je ondertussen wat frieten of een pannenkoek kon
gaan halen. En daarna ons dansje doen en kijken naar de andere klas en
meedansen met hun dansje. De outfits waren ook echt leuk. En dan op het
einde voor de laatste keer nog een frietje gaan halen. (Fenna 6A)

*dat er toch spelletjes waren terwijl het weer niet echt meezat en dat er een plaats voor het
podium was voorzien waar je de dansjes goed kon zien. (Milo 5B)




*de fijne samenwerking tussen de juffen, meesters en de mensen van het oudercomité. (juf
Marijke)

“de dansjes waren heel leuk en die van ons ook. Het eten was ook heel lekker. Het
springkasteel, spelen met vrienden en vriendinnen... er was een heel leuke sfeer en
iedereen was een het juichen. De show van het spektakel was heel leuk en mooi. Ik heb veel
leuke herinneringen aan het schoolfeest en het spektakel. (Marielle 6A)

“de tent helpen afbreken. (Vic 2A)

*het samenzijn met vrienden, het verzamelen van bekers en het krijgen van chips en de
leuke prijzen aan het prijzenkraam. (Dario 5B)

*het dansen op het podium. (meerdere lIn 2A)
*de spelletjes en het grote springkasteel. (Senne 4A)

“ik vond dat het supertoffe spelletjes waren en je werd ook beloond met een lekkere
beloning al je meehielp. Als je in de tent kwam was het een supertoffe sfeer. De
springkastelen werden overdekt gezet anders was je precies een doorweekte hond. Het
nieuwe podium was tof. Het was een geweldige plek om droog te blijven natuurlijk. Je had
nog altijd de keileuke speelkaarten en de lekkere drankjes en chips aan de bar. De
personen aan de bar hebben het ook supertop gedaan. Het was dit jaar een geweldig
schoolfeest! (Esmée 6A)

“de spelletjes en de dansjes. (meerdere lIn 3A)
*het helpen achter de toog. (Bren 2A)

*dansen op het vrij podium (na de optredens), op de muziek van DJ Sven (Sien en Selim uit
4B).

“dat het trucje op het einde van ons dansje is gelukt. (llay 4B)

*Ikvond hetrepeteren en kijken naar de kleuters en kinderen heel leuk. Ik vond het
leuk dat ik alle dansjes heb kunnen zien. Ik heb zelfs naar de kleuters kunnen
kijken van mijn klasje waar ik elke middag naartoe ga om te helpen. lk vond dat er
heelveel spelletjes zijn doorgegaan ook al regende het. Dat vond ik heel leuk voor
de kleintjes en voor de anderen. Het dansje en het liedje vond ik ook heel leuk om te
zien omdat het wel een heel leuk dansje was om te doen en niet te moeilijk ofzo.
Net zoals de outfit plannen. Ik vond hetsupertof dat we bijna allemaal hetzelfde
aanhadden. Het leukste stuk vond ik het afscheid. Je besefte dan dat dit je
laatste schoolfeest gaatzijnendat je elkaar erg zal missen. Ik genootervanom
metiedereenop hetpodium tezijn en datwe elkaar goed konden vasthouden.
(Noé 6A)




*de samenwerking en verbondenheid met het OC en de collega’s (meester Sven)

*de goed georganiseerde BBQ! En het was nog superlekker ook!!! (leerling uit 5C)

*dat ik samen met mijn vrienden en vriendinnen kon dansen en spelen (meerdere lln 4A)
*mijn meester als DJ (Linde 4A)

*het was de eerste keer dat ik met het spektakel had meegedaan en ik vond het geweldig.
Het was heel druk maar we konden wel veel dansen. Ik vond het ook fijn dat de vlaggen
correct naar beneden vielen omdat bij het oefenen waren de vlaggen bijna kapot geraakt.
Zaterdag vond ik het leuk dat ik kon helpen met de spelletjes en dat we een verrassing
kregen omdat we hadden geholpen. Dat ik met mijn vrienden kon spelen op de speelplaats
was leuk. Ons schoolfeestdansje was supertof en dat maakte het een supertof schoolfeest.
(Lena 6A)

“de BBQ, maar het spektakel vond ik het allerleukste (Julian 4A)
*ons dansje! Kunnen we zondag nog eens optreden? (leerling uit 5C)

*ikvond het leuk dat je een spel kon doen, dat je frieten kon eten en
naar de andere dansjes kon kijken. Zelf dansen was natuurlijk het leukste.
Het stukje metallebei de zesdes te samen was superleuk. Het spektakel
was ook superleuk om naar te kijken en het eten was net zoals vorig jaar
superlekker. (Wolf 6A)




Bezoek aan de imker

Maandag 26 mei gingen de leerlingen van het
59 |eerjaar op bezoek bij imker Chris
Appelinck. Hij nam hen trots mee naar zijn
bijenkorven. Chris gebruikt de bijen om zijn
appelbloesems beter te laten bestuiven. Met de
appeltjes maakt hij biologisch appelsap.

De leerlingen kregen heel wat informatie over
bijen en kregen nadien nog lekkere
proevertjes: appelsap en honing!

Deze uitstap was in het teken van de ‘Week van
de bij’

Gaan ontdekken in Technopolis

De kleuters van de 29 en 3% kleuterklas gingen op maandag 27 mei op schoolreis naar
Technopolis in Mechelen. Het was een geweldige ervaring!




Naar de Zoo

Op 27 mei gingen de leerlingen van het
eerste en tweede leerjaar op schoolreis
naar de Zoo van Antwerpen. Ze trokken
daar naartoe met de trein. De treinreis
verliep vlot. In het station kwamen ze
een BV tegen namelijk Helmut Lotti. In
de Zoo was het best druk, maar toch
kregen de eerste- en tweedeklassers
voldoende kansen om de diertjes te
bekijken. Naast het bewonderen van de
dieren kregen de leerlingen ook tijd om
te spelen. Ondanks de bewolkte dag
bleven de leerlingen gespaard van veel
regen. Enkel bij het terugkeren vielen er
wel wat druppels. Het was een
geslaagde schoolreis.
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Dobbelsteen

Op 27 mei stond er een leuke activiteit op het programma voor de leerlingen van het 69
leerjaar. Er kwamen enkele PhD studenten van de UGent/ IMEC langs. IMEC is ‘s werelds
grootste onafhankelijke onderzoekscentrum in nano-elektronica en digitale
technologie. Onder begeleiding van deze studenten maakten de leerlingen een LED
dobbelsteen.

Fomiliomi

Onze juf Eveline van K1 werd voor de 3de keer mama. Zoontje Roger werd op 30 mei
geboren. Lizet en Jerom zijn de trotse zus en broer.

———




Jug inv de Rijher

Hallo iedereen,
Ik ben Hilde Vermeer en ik ben afkomstig uit het mooie, landelijke Kastel.

Hier woon ik samen met mijn man Peter. Onze 2 zonen zijn reeds het huis uit. Ons
kleinzoontje Theo is onze oogappel.

Lesgeven was altijd al mijn roeping. Na mijn studies als leerkracht, volgde ik nog een 3-
jarige opleiding ‘Hogere Opvoedkundige Studién’ te Gent samen met o.a. oud-directeurs
Marc en Willy.

Het was een woelige tijd in het onderwijs. Aan een job raken was toen niet gemakkelijk.

In 1995-1996 gaf ik les in het zesde leerjaar in de Zouaaf samen met meester Jan. Mijn
oudste zoon was 2,5 jaar toen ik meeging op bosklassen naar Spa. De toenmalige
leerlingen kan ik nog allemaal opnoemen.

Het grootste deel van mijn carriere bracht ik echter door in KOHa Sint-Pieter waar ik
lesgaf aan mijn favoriete leeftijdsgroep ‘het zesde leerjaar’. Daar maakte ik ook de
sprong naar het directieambt.

Na 7 jaar verliet ik deze boeiende, maar veeleisende job. Ik miste het lesgeven te veel en
zo kwam ik opnieuw terecht in de Zouaaf. Het voelde als thuiskomen. Ik werd met open
armen ontvangen. Bijna alle oud-collega’s waren er nog, maar zijn ondertussen ook
bijna allemaal met pensioen.

Samen met mijn 2 fijne collega’s vormen we een ijzersterk team in het zesde.
Ik krijg nu de eer om les te geven aan kinderen van oud-leerlingen. Zalig!
Decirkelisrond. &

Hilde




Kalemden

ma 2 juni dansen voor de jarigen
di 3 juni 39 en 49 |eerjaar op schoolreis
woe 4 juni peuters en 1% kleuterklas op schoolreis
39 kleuterklas op bezoek in de academie
vr 6 juni Zwemmen 1b/3b/6a
Offerfeest
zo 8juni Pinksteren
Vaderdag
ma 9 juni Pinkstermaandag: geen school
di 10 juni klasfoto’s + individuele foto’s instappers
start proevenperiode
woe 11 juni sportdag kleuterschool
vr 13 juni zwemmen la/3a/6b
ma 16 juni vanaf 08.05u: brugfiguur Ninke aanwezig op school
do 19juni sportdag 49 5% en 6% |j
vr 20 juni Dag van de schoonmaak
zwemmen 4a/4b/4C/6a
sportdag 1ste, 2de en 39 |j
schoolreis 5de |j
ma 23 juni vanaf 08.05u: brugfiguur Ninke aanwezig op school
di 24 juni afscheid 6% ]
woe 25 juni vanaf 08.05u: brugfiguur Ninke aanwezig in ‘t Vestjen
do 26 juni 5de lj: zwemmen in Hamme
diploma-uitreiking 3de kleuterklas
vr 27 juni 3de |j + 4de |j: zwemmen in Hamme
dansen voor de jarigen van juni
ma 30 juni Rapport 4

dansen voor de jarigen van juli en augustus
NM: geen school

Groetjes!

Directeur Sandie en het gehele Zouaafteam.




