
 

Zouaafkrant maart 2025 
Beste ouders,  
Een nieuwe maand en dat betekent een nieuwe editie van onze Zouaafkrant! In deze 

maarteditie nemen we jullie mee in de voorbije schoolactiviteiten. Van bibliotheekbezoek 

naar de leescarrousel naar bezoek aan het secundair... er is voor elk wat wils ;-) 

Veel leesplezier! 

Het Zouaafteam 

  

Op zaterdag 1 februari zagen we heel wat leuke snoetjes in de kleuterschool passeren 

tijdens de open klasdag.  

Ben je overtuigd van onze visie en de warmte van ons team? 

Zowel peuters geboren in 2023 als kinderen die een andere school zoeken voor schooljaar 
2025-2026 kunnen worden aangemeld vanaf 25 februari via de website 

www.naarschoolinhamme.be.  

Zit je even vast? Kom gerust langs op de school, we helpen je met de aanmelding. Ook de 
medewerkers van Huis van het Kind Hamme kunnen je bijstaan. 

 
 

http://www.naarschoolinhamme.be/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2loAlnJZw03Es07tMTMu69VjPJqP7hGwIMVcWcd2sjJCftPTKyJJuqJs4_aem_hKexrFslE6iFQZs9ysi4YA
https://www.facebook.com/HuisvanhetkindHamme?__cft__%5b0%5d=AZV7CmcmzZyEcH-yfaq8N3LTPZsuqUTKwoIEN1AJ5SNQYZsrTimkVs40Tcq13ufak9p02ICr1Z_uSQ5Xyofn1JvKLJKN2QNWEhX2jYpRtFjRWtBxtnUE_HOEmgqQp7UmwREf-L-6VNfVgCMO0v1GYGV8WbuYz9UOQ4G1tz4UX_ePWef56EsG_FAeYM2jEuJOwD8&__tn__=-%5dK-R


Onze school werkt nauw samen met het CLB. Hieronder zien jullie een overzichtje van de 

medewerkers die aan onze school gekoppeld zijn: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zin in een lekker stukje taart? Onze jaarlijkse taartenslag is in aantocht! De taarten 
worden geleverd op zaterdag 29 maart.  

Voor diegenen die graag een bestelling plaatsen, het kan nog tot donderdag 20 maart 

via het inschrijvingsstrookje. 

 



 

Voorbije activiteiten 

 

Sneeuwpret 
 

11 februari werden we verrast met sneeuw toen we ‘s 

ochtends naar buiten keken. En geen klein beetje, maar 

echt een dikke witte laag. 
 

De leerlingen van KOHa Zouaaf profiteerden van dit 

moment om zich eens goed uit te leven in de sneeuw. Er 
werden sneeuwballen gegooid en sneeuwpoppen 

gemaakt. Ze genoten met volle teugen! 

 

 

 
 

 

 

 



De leescarrousel  

Nu de leerlingen in het eerste leerjaar de meeste letters geleerd hebben en zich stilaan 

ontpoppen tot echte leeskampioenen zijn ze van start gegaan met de leescarrousel! Elke 
woensdag gaat de leescarrousel door. De leerlingen worden verdeeld in zes groepen en 

elke week schuiven ze door naar een volgend spel. Gedurende één lesuur oefenen ze 

eerst op leestempo aan de hand van leesrijtjes en daarna spelen ze een leesspelletje. 
Ganzenbord, spelletjes met b en d, teken wat je leest, begrijpend lezen, spiegellezen en 

lees-beweegbingo zijn de spelletjes die vol enthousiasme gespeeld worden. Voor de 

leescarrousel krijgen ze de hulp van een aantal fijne oud-collega’s. Juf Anja, juf Karin, juf 

Lucie en juf Kathleen helpen mee! Hierdoor krijgen de leerlingen meer oefenkansen. 

Heel erg bedankt voor de hulp! ❤️ 

    
 

Computerles 
 
Op een vrijdagnamiddag ging het zesde leerjaar een namiddag 

naar de kleuters van de derde kleuterklas om informatie over de 

ruimte en de planeten op te zoeken. 

 
Alle kleuters kregen een blad met enkele vragen op. 

Die vragen moesten de zesdeklassers samen met de kleuters 

opzoeken op hun Chromebook. 
De antwoorden moesten ze op een blaadje schrijven en een mooi 

bijpassend tekeningetje maken. 

 

De zesdeklassers moesten de kleuters ook leren opzoeken op een 

Chromebook en dat ging heel goed. 

 

Geschreven door Thomas Heirbaut 
 

 
 

 



  
 

Berenpap 
 

Naar aanleiding van het verhaal 
‘Goudlokje en de drie beren’ 

hebben de kleuters van ‘t 

Vestjen bij juf Cato zelf lekkere 
berenpap gemaakt. Iedereen 

hielp enthousiast mee. 

Natuurlijk konden ze achteraf 

ook proeven… en wat smaakte 
het goed! 

De kans is groot dat ze het thuis 

nog een keer wilden maken! 
 

 

Nieuwe vrienden 
 

13 februari was het vriendjesdag voor de kinderen van de derde kleuterklas en de 

leerlingen van het eerste leerjaar. In het kader van integratie van de kleuters naar de 
lagere school speelden ze een kennismakingsspel. Daarin stond taal in de kijker: juiste 

vragen stellen, rekening houden met elkaar, luisteren naar de toehoorder… Ze stelden 

leuke vragen aan elkaar om elkaar beter te leren kennen. Ze sloten de voormiddag af 

met een groot vriendschapsfeest en gaven elkaar een cadeautje. Wat een leuke dag met 

nieuwe vrienden! 

 

   
 

 

 

 

 

 



Een kusje als cadeau 
 

14 februari was het tijd voor wat extra liefde in klas 2A. Het boek ‘Elmer en het cadeautje’ 
van David McKee was de inspiratiebron voor een leuke muzische opdracht. In het boek 

gaat olifant Elmer wandelen en komt onderweg andere dieren tegen die hem vertellen 

dat tante Zelda naar hem op zoek is en dat ze iets voor hem heeft. Het moet vast een 
cadeautje zijn, denken ze. Het probleem is alleen dat tante Zelda nogal vergeetachtig en 

een beetje doof is. Wanneer Elmer haar vindt, weet ze weer dat opa Eldo haar heeft 

gevraagd iets aan Elmer te geven, maar ze kan zich niet herinneren wat het is, of waar 

het is. Gelukkig zijn ze al snel bij opa Eldo. Hij vertelt dat hij tante Zelda had gevraagd om 
Elmer een kusje te geven. Wat een fijn cadeau!  De kinderen van het tweede leerjaar 

ontwierpen een lapjesdier om kusjes aan hun mama of papa te geven. Wat een fantasie 

hadden de bengels van 2A! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Auteurslezing 
 

Op 18 februari kwam er hoog bezoek naar KOHa 
Zouaaf.  Jeugdauteur Marc De Bel kwam een 

auteurslezing geven voor de leerlingen van het 

vierde en vijfde leerjaar. Hij vertelde op een 
grappige manier hoe hij auteur werd. De kinderen 

hebben ervan genoten en misschien heeft hij bij 

sommige kinderen de leeshonger wakker 

gemaakt?  
 

Enkele reacties: 

 “We zijn naar de kerk gegaan met het 4de en 5de 
leerjaar, naar Marc De Bel. Hij heeft allemaal 

dingen over zijn boeken en leven gezegd. Tussen 

het vertellen door maakte hij ook wat grapjes en 
nadien mochten we vragen stellen. Hij was vroeger 

meester.” (Julian) 

 

“De bekende schrijver Marc De Bel is geweest. 
Bijna iedereen heeft gelachen als hij vertelde over 

zijn boek. Wij hebben hem vragen mogen stellen. 

Hij is lief en grappig en de beste schrijver die ik 
ken. Iedereen die een boek bij had kon een 

handtekening in zijn boek laten zetten. Hij heeft 

204 boeken al geschreven en is bezig aan zijn 
205de.” (Alyssa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vriendschap en poëzie 

 
De leerlingen van klas 5B kropen vrijdag 21 februari in hun pen en schreven per twee een 
gedicht over hun vriendschap met elkaar. Hier enkele resultaten: 
 

Anders 

 

Wij zijn allebei even groot, 

maar zij houdt van paars en ik van rood. 

 

Wij zijn allebei blond, 

maar ik hou van een kat en zij van een hond. 

 

Zij heeft een bril, 

maar ik heb er geen omdat ik dat niet wil. 

 

Wij hebben allebei een zus, 

soms zijn ze leuk, soms zijn ze gemeen. 

Ik heb twee huisdieren en zij heeft er geen. 

 

geschreven door Fenne Peeters en Sam Merveillie 

 

De koffer van gelijkenissen 

 

Ik doe de koffer van gelijkenissen open. 

Alles ziet er ongeveer hetzelfde uit. 

Al zijn er een paar verschillen ... 

 

Zoals ... dat jij donkere kleuren leuker vindt 

en ik nooit mijn spullen terugvind. 

 

Toch zijn we goede vrienden. 

We hebben een sterke band. 

Tussen ons is er nooit onenigheid 

en zo zijn we bij het einde van dit gedicht beland. 

 

geschreven door Alexander Vandenbussche en Milan Verleyen  

 

Anders  

 

Jij bent heel anders dan ik. 

Jouw ogen zijn groen, de mijne grijsblauw. 

Jij houdt van een kat en ik van een pauw. 

 

Maar ook wij hebben gelijkenissen ... 

We zijn goed in Frans, 

al kunnen we ons soms ook vergissen. 

 

Samen spelen is fijn 

omdat we niet allemaal hetzelfde zijn. 

Dat wij goede vrienden zijn, dat is waar 

en zo is ons gedichtje vrij vlug klaar. 

 

Geschreven door Sébas Van de Voorde en Seth Vanhove 



 

Een zonnegroet 
 
Juf Kato van Kunstkuur (een lokale 

samenwerking tussen de academie en de 

school) gaf op 21 februari een les yoga aan 
de tweedeklassers. De les ging buiten door 

in het zonnetje. Het was de ideale 

combinatie van beweging en de nodige 

portie Vitamine D! 
 

 
 

Op de boerderij  

 
Juf Birthe deed haar eerste week stage rond het thema boerderij bij de jongste kleuters 

in ‘t Vestjen. Samen gingen ze op ontdekking en daarbij kwamen alle zintuigen aan bod. 

Koeien melken, schaapjes maken, varkentjes wassen, eitjes zoeken, de dieren eten 
geven en daarbij de fijne motoriek inoefenen! Wat een leuke activiteiten! Ze sloten de 

week af met een bezoekje aan ‘t Leenhof in Zele waar ze de geitjes konden bewonderen. 

 

    
 

 

 



 

Whizzkids  

 
Kennen jullie Whizzkids? Whizzkids organiseert online klaswedstrijden waarbij je oefent 

op digitale vaardigheden. Het doel is om samen van en met elkaar te leren. De leerlingen 

van het vierde leerjaar die bij juf Ann in de plusgroep zitten zijn hiermee aan de slag 
gegaan. Hier enkele reacties: 

 

“We zijn al drie reeksen bezig met Whizzkids en zitten in de kwartfinale. Om te winnen moet 

je zoveel mogelijk punten verzamelen, dat kan door antwoorden op de vragen te vinden. 
We doen het met de plusgroep van het vierde leerjaar van KOHa  Zouaaf. De kwartfinale 

halen is niet makkelijk, er doen meer dan 1000 groepen mee. In totaal hebben wij al 437 op 

450 punten. Whizzkids is soms heel lastig omdat er een moeilijke vraag is. Maar uiteindelijk 
lukt het ons wel. We werken er meestal aan als we klaar zijn met een les. Maar soms gaan 

we met de plusgroep in een ander lokaal zitten. We doen Whizzkids samen met juf Ann en 

meester Robin. Als je in de finale van Whizzkids geraakt dan speel je de finale in Walibi, dat 
is van plaats1 tot 10. Er is ook een kleine finale en dat is van plaats 11 tot 20. Wij gaan 

natuurlijk voor de finale!” (Bos Smet) 
 
“Wizzkids  is een superleuke wedstrijd omdat je uitdagende oefeningen moet maken. 

Het is leuk omdat je veel in groep moet maken. Er zijn makkelijke oefeningen maar ook 
moeilijke oefeningen. We noemen de Zouaafse Toppers. We zijn door naar de kwartfinale!!! 

Dat vinden we wel heel leuk en cool. En we hopen dat we nog verder geraken. Er is een 

kleine finale en een grote finale. De kleine is in de Zoo van Antwerpen en de grote is in 
Walibi, dat zou wel cool zijn.” (Vic Brusselmans) 

 

“De voorbije reeksen waren met veel avonturen en een kunstwerk! Het samenwerken 
maakt het leuker en gezelliger. Nu we naar de kwartfinales mogen wordt het nog 

spannender en spannender. Ik hoop nog veel avonturen te kunnen beleven en wij doen niet 

heel hard ons best maar wij doen superhard ons best en daarom willen wij heel graag 

winnen!!!”  (Flynn Van Cauteren) 
 

“Afgelopen vijf maanden hebben leerlingen van de plusgroep (de leerlingen van het vierde 

leerjaar) gewerkt aan een wedstrijd, namelijk WHIZZKIDS. Het was soms moeilijk en soms 
makkelijk. We hebben hard gewerkt. Het is met reeksen we hebben de derde reeks gehaald 

en gaan nu door naar de kwartfinale. Als we die winnen dan gaan we door naar de halve 

finale en staan we tussen de eerste en de tiende plaats gaan we naar Walibi. Staan we 
tussen de tiende en de 20ste plaats gaan we naar de Zoo van Antwerpen. Hopelijk halen 

we het: het zou een droom zijn die uitkomt voor de plusgroep. We hopen dat er nog veel 

spannende dingen in de toekomst klaar staan! Elke vrijdag het vierde lesuur is het een uur 

plusgroep, soms werken we zelfs twee lesuren. We maakten een natuurmandala. We 
konden dit allemaal niet alleen: dankzij juf Ann en meester Robin hebben we al veel 

gedaan We blijven sterk en geven niet op! En we steken onze koppen samen zo kunnen we 

de kans krijgen om te winnen! Iedereen doet zijn best!” (Ilay De Beleyr) 
 



Bezoek middelbare school:  KOHa Heilig Hart  
 

Op dinsdag 25 februari gingen de zesde leerjaren van KOHa 
Zouaaf naar de middelbare school KOHa Heilig Hart op bezoek en 

ze gingen een dagje meevolgen op de school. 

 
De dag begon op de eigen school waar ze in groepen verdeeld 

werden.  Ze gingen te voet naar KOHa Heilig Hart. 

De leerlingen van het middelbaar waren een dagje op uitstap dus 

de zesdes hadden de hele school voor hen alleen. Ze kregen eerst 
wat uitleg en dan gingen ze in de afgesproken groepen mee met 

de juf en kregen ze twee uur les tot de speeltijd. Na de speeltijd 

gingen ze terug naar de klassen voor nog twee uur les tot de 
middag. Ze kregen als middageten sandwiches met kaas of hesp 

en ook een boterkoek. Daarna was het nog twee uur les. Erna 

kregen ze nog even uitleg en dan was het alweer tijd om naar huis 
te gaan.  

 

Het was een heel leuke dag. 

 
Geschreven door Thomas Heirbaut 

 
 

 

Allemaal letters 
 
Ook in de tweede kleuterklas leren de kinderen al 

letters. Ze deden een heleboel opdrachten met 

letters en hun naam. 

  

 

 
 

 

 

 

 



Kennismaking met James Ensor 
 

De kinderen van 5 en 6 kregen op woensdag 26 februari bezoek van Levi, een 
bibliotheekmedewerker.  Ze werden ondergedompeld in de wereld van kunstenaar 

James Ensor. Ze beschouwden zijn werken grondig. Daarna maakten ze met de hele klas 

een kunstwerk naar zijn werk.  
Zo waren ze helemaal klaar om op vrijdag 28 februari naar een voorstelling te gaan van 

'Boshaard x Ensor' in het CC Jan Tervaert. 

 

  

 

 

 

 
 

Paddentrek 
 

De leerlingen van 2A en 2B kregen de 

mogelijkheid om de paddenoverzet aan 

Den Bunt te bekijken. Expert paddentrek 

Peter leerde hen alles over padden, kikkers, 

salamanders… Ze kwamen zeer enthousiast 

terug van deze leerwandeling en zullen 
voortaan hun ouder(s) aansporen hun 

snelheid aan te passen om deze diertjes 

niet te hinderen! Weer een leerrijk moment 

met dank aan de Gemeente Hamme en 

Natuurpunt. 

 

 



Onze school helpt elk kind een mooi mens te worden  
 

Pijler 3 van onze pedagogische visie is ‘Onze school helpt elk kind een mooi mens te 
worden.’ Respect voor het klimaat en respect voor de mens en voor elkaar staan 

centraal. We leerden met heel onze school een lied: 

 
On met la patate (Zouaaf) 

 

respect, voor elkaar  en de natuur, 

Samen hand in hand, maken we de wereld puur! 
respect, voor elkaar  en de natuur, 

Samen hand in hand, maken we de wereld puur! 

 
Geen rommel, meer groen in ’t zicht, 

Kijk om je heen, dat is onze plicht. 

Laat ons zorgen, met veel plezier, 
Voor elkaar, dat doen we hier! 

 

Respect, merci en dank je wel 

Respect, sorteren doen we braaf 
Respect, samen in het spel 

Respect, wij zijn de Zouaaf 

 
Go Zouaaf  

 

Kijk om je heen, 
wat zie je daar 

tis ons Zoufke 

die staat al klaar. 

 

Laat ons zorgen 

met veel plezier 

Voor onze school, 
dat doen we hier. 

 

Respect, merci en dank je wel 
Respect, sorteren doen we braaf 

Respect, samen in het spel 

Respect, wij zijn de Zouaaf 

 
Go Zouaaf 

Go Zouaaf 

 
Go Zouaaf 

 



 

 

Juf in de kijker 
 

Hallo allemaal, 

Ook ik wil me even voorstellen… Ik ben juf Valérie en sta al jaren in het Vestjen, de 

wijkafdeling van de Zouaaf. Met hart en ziel sta ik in de peuter- eerste kleuterklas. Elke 

dag geniet ik van de jongste kleuters hun spontaniteit, hun verwondering en de groei die 
ze maken vanaf hun eerste stapjes door de schoolpoort. Enthousiasme, affectie en 

eerlijkheid staan bij mij centraal. Een warm en veilig plekje creëren waar ieder kind zich 

goed kan voelen is dan ook mijn grootste prioriteit. 

Ook thuis staan dezelfde waarden centraal… want ook bij ons thuis is het een levendige 

boel. Ik ben 15 jaar gelukkig getrouwd met Bart en samen hebben we 4 geweldige zonen 

(twee tweelingen) Gust, Juul, Flor en Leon. De oudsten zijn net in het middelbaar gestart 

en de jongsten zitten in het 5e leerjaar op de Zouaaf. We genieten enorm van familietijd, 
samen reizen, wandelen en daarmee de mooiste plekjes ontdekken... en rondrijden voor 

alle hobby’s… heel wat hobby’s… We hebben twee keurturners waar enorm veel passie 

inzit voor de sport maar ook veel uren nodig zijn in de turnzaal, een fanatieke handballer 
die altijd erg opgaat in het spel en een voetballer die in het weekend ook graag de 

koersfiets neemt en met papa voor extra km’s in de benen zorgt. We hebben onze 

handen vol maar ons hart is gelukkig nog voller. 

Naast mijn werk in de klas en thuis hou ik ervan om creatief bezig te zijn. Ik maak al 

enkele jaren mijn eigen keramiek. Op dinsdag ga ik hiervoor naar de les en kan ik me 

helemaal uitleven in de klei. Fotografie en het vastleggen van mooie herinneringen 

samen met mijn gezin is het liefste wat ik doe. Als laatste geniet ik ook enorm van het tot 
in de puntjes uitwerken van (verjaardags)feestjes. Het geeft me veel voldoening om 

anderen te zien genieten. Van decoratie tot de kleinste details, ik geniet ervan om een 

magische sfeer te creëren en elk feest onvergetelijk te maken. 

 
 



Kalender   
 

1 maart Complimentendag* 

Start jeugdboekenmaand 
Week van de vrijwilliger 

 

5 maart Aswoensdag: Start van de Vasten 

 

12 maart K1A+K1B +K1C+K1V naar CC J. Tervaert 

Rijstwafelverkoop Broederlijk Delen 
Bezoek 6A aan de BIB (ifv jeugdboekenmaand) 

20u: vergadering oudercomité 

 

14 maart 
 

Zwemmen 1a/3a/6b 
 

19 maart 
 

Rijstwafelverkoop Broederlijk Delen  
Bezoek 6B aan de BIB (ifv jeugdboekenmaand) 

 

20 maart 

 

Bezoek geitenboerderij ‘t Leenhof 2de leerjaar 

 

21 maart Zwemmen 1b/3b/6a 

 

24 maart Start ‘Gekke week’: Gekke kapsels 

 

25 maart ‘Gekke week’: Gekke sokken/schoenen 

Dansen voor de jarigen 
Vastenbezinning 1ste graad in de kerk 
 

26 maart Rijstwafelverkoop Broederlijk Delen 
 

27 maart ‘Gekke week’: Fluo 
 

28 maart ‘Gekke week’: Vrije keuze 
Zwemmen 1a/3a/6b 
 

29  maart Taartenslag 

 

30 maart Carnaval  

 

31 maart Fietsweek kleuters 
Kindercarnaval: 
VM: kleuterstoet 

NM: stoet lager 

 

*Een compliment voor ieder van jullie want “Je bent een mooi mens”! 

Tot snel! 

Directeur Sandie en het gehele Zouaafteam. 


