O o®o a
QO O B0 Ha “b fé’
o 0 andarwils, onze passie

0
Zouwaoframt, decemben 2024

Beste ouders,

Het einde van 2024 komt in zicht. In de laatste maand van het jaar staat naar jaarlijkse
gewoonte een bezoekje van de Sint op het programma. Later deze maand volgen de
bezinningen rond de kerstboom. Ze zijn het startsein voor de warme aangename periode
die eraan komt. Een periode waarbij we net iets meer dan anders achteromkijken en
nostalgisch durven terugblikken. Maar tegelijk kijken we ook hoopvol uit naar Kerstmis en
de start van het nieuwe jaar 2025. Een jaar waarin weer veel Zouaafse activiteiten op de
planning staan.

Veel leesgenot,

Het Zouaafteam.

7INFO

Wil je je kind inschrijven in onze school en wens je hierover info, dan kan je terecht op de
infoavond voor ouders. Ze vertellen je daar alles wat je weten moet voor een vlotte
aanmelding en inschrijving van je kindje.

e Wanneer? 16 december 2024
e Hoe laat? 19.30 u.
e Waar? CC Jan Tervaert | Kaaiplein 34 | 9920 Hamme
e Wat?
-Wanneer moet je je kindje aanmelden?
-Hoe moet je aanmelden?
-Wat met broertjes en zusjes?
-Hoe werkt aanmelden?




-Bedankt alweer aan ons oudercomité om onze oma’s en opa’s van
taart en koffie te voorzien op de grootouderdag!

-Save the date: 29 maart: taartenslag

Noorhiie, cctimitoid
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Naar de bib

verhaal.

Op maandag 4 november brachten de
kleuters van de derde kleuterklas een
bezoek aan de bibliotheek. Ze kregen daar
een fijn vertelmoment van auteur en
illustrator Gerda Dendooven. Met haar
schaar toverde ze meneer Papier helemaal
tot leven. Samen met zijn hond en poes
beleefde hij een avontuur. Hijging
pannenkoeken bakken tot hij plots ziek
werd van veel te veel te eten en de dokter
op bezoek moest komen. De schaar van
Gerda liet alle figuren tot leven komen. Ze
nam alle kleuters helemaal mee in het




Een trip naar Wonderland

Op 5 november hadden de derde kleuterklas en het eerste leerjaar hun eerste
integratiemoment van dit schooljaar. Heel wat sprookjesfiguren moesten met de hulp
van de kinderen ontsnappen uit Wonderland. Voordat ze konden ontsnappen, moesten
ze eerst een aantal opdrachten uitvoeren. Ze leerden een heksendans, kwamen tot rust
met sprookjesyoga, maakten een koekjeshuisje, leerden toveren met proefjes en
speelden verschillende sprookjes na. Aan het einde van het integratiemoment dansten
ze allemaal samen de heksendans, zodat ze eindelijk konden ontsnappen uit
Wonderland. Wat een fijne sprookjesvoormiddag hebben de kinderen van de derde
kleuterklas en het eerste leerjaar beleefd!

Vermiste kleurenmonsters

In ‘t Vestjen gingen de kinderen met juf Birthe op
ontdekkingstocht in hun school. Op een speelse manier
leerden de nieuwe kleuters zo de school kennen. De
kleurenmonsters uit de klas waren weg, ze hadden zich
verstopt op school en de kinderen moesten ze zoeken! Elke
keer ze een kleurenmonstertje gevonden hadden moesten ze
daarbij een opdracht tot een goed einde brengen.

Ze moesten kleuren met natuurlijke materialen (bijvoorbeeld
het groene gras), ze moesten met behulp van dierenkaartjes
dieren uitbeelden, ze gingen kleuren sorteren in de turnzaal,
gingen fijn motorisch aan de slag om parels te rijgen en
herhaalden de begrippen groot en klein met pompons in de
kring. Ze behaalden uiteindelijk verschillende medailles en
genoten van elk kleurrijk moment.

Bewegend leren

Op 13 november hebben de tweedeklassers bewegend
geleerd met stagejuf Rowan. Op een speelse manier de
maaltafels van 2 en 10 inoefenen... dat lukte al goed!




Nieuwe banken

Hebben jullie zich ook al afgevraagd wat de school
zoal doet met de opbrengst van hun schoolfeest?
Eén van de projecten is de speelplaats nog
aantrekkelijker maken. Daarom werden er een heel
aantal nieuwe banken aangekocht, waaronder ook
enkele vriendenbanken. Een vriendenbank is een
zitbank in vrolijke regenboogkleuren bedoeld voor
kinderen die tijdens de speeltijd geen vriendjes
hebben om te spelen. De bedoeling is dat het kind
op dat bankje gaat zitten en dat andere kinderen dan
weten dat het wil meedoen. Wat een mooi initiatief!




Grootouderdag

Wow, wow, wow, wat een geweldige dag beleefden de kinderen van de Zouaaf samen met hun
grootouders op de grootouderdag van 22 november! Reeds om 8u30 stonden er al heel veel
grootouders vol ongeduld te wachten tot de deuren van de kerk zouden opengaan. Om 9u
startte het spektakel van de kleuters. Zoefke kwam langs en wou een feestje organiseren, maar
hij had daarbij nog wat hulp nodig. Zijn vrienden van de kleuterschool hielpen hem waar
nodig. Poetsen, cadeautjes inpakken, ballonnen blazen, dansen, soep maken, ... Ze deden het
allemaal!

Na het feest van Zoefke mochten de grootouders een kopje koffie drinken in de grote zaal en
daarna een bezoekje brengen in de klas van hun kleinkind en een cadeautje ophalen.

In de namiddag was het de beurt aan de kinderen van het lager om hun oma’s en opa’s te
verwelkomen. Eerst konden ze op de speelplaats genieten van de mooie gezangen van het
Zouaafkoor. Daarna konden ze een bezoekje brengen in de klassen, waar er een activiteit op
het programma stond: snoephuisjes maken, een heuse bingo, aan de slag met de passer,
quizzen, ...

Ook bij de kleuters van ‘t Vestjen was het die dag feest voor de grootouders. Ook zij gingen
samen aan de slagin de klas. Met een spelletjeskaart moesten ze stickers verdienen:
volksspelen, knutselen zoals Mondriaan, een bewegingsparcours vol kleur, ... De kleuters én de
grootouders deden enorm hun best!

ledereen heeft die dag genoten van elk moment!




Moeten er nog muziekinstrumenten zijn?

Project Kunstkuur maakte geld vrij zodat de academie van Hamme voor onze school een
heleboel nieuwe, kleurrijke muziekinstrumenten kon aankopen. Op vrijdag 22 november
mocht het zesde leerjaar hiermee naar hartenlust experimenteren. Nadat ze de
klankkleur van bekende en minder bekende instrumenten uitgetest hadden, mochten ze
zelf een klankstuk creéren. Als een echte Mozart gingen de leerlingen aan het werk. Ook
eigen instrumenten konden gebruikt worden. Zelfs speelgoedgeluiden mochten niet
ontbreken. De dirigent gaf aan welke instrumenten aan de beurt waren. Het klonk
wondermooi. Hun klankstukken moesten zeker niet onderdoen voor de
‘Speelgoedsymfonie’ van Haydn.

Officiéle opening schoolbibliotheek

De eigenste Zouaafse schoolbib verhuisde dit
schooljaar naar een nieuwe locatie in 1 van de
containerklassen. Er werd van deze verhuis gebruik
gemaakt om eens grote opkuis te doen en ook alle titels
in een digitaal systeem te steken. Juf Kathleen en haar
nichtje Frangoise waren daarbij een grote hulp. Juf
Kathleen kreeg dan ook de eer om de bib officieel te
openen op 29 november met het doorknippen van een
lint onder luid applaus van alle leerlingen.




De komst van de Sint in zicht

Jaja, de Sintkriebels zijn aanwezig bij de leerlingen (en de
leerkrachten) van KOHa Zouaaf. In de kleuterklassen en
in het eerste leerjaar zijn er hier en daar spiekpietjes te
spotten. En op 29 november ontvingen de leerlingen een
hele mooie brief van de Sint met de boodschap dat de
Sint wil langskomen ... met een helikopter! Wat zijn de
leerlingen reuzebenieuwd! Op 5 december is het zover...
Spannend!

Onze school is een warm nest

In november werd de tweede pijler van de pedagogische visie van de school in de kijker gezet
namelijk ‘Onze school is een warm nest’. Zoefke zocht een nest om in thuis te komen en vond
dat op de Zouaaf. Molletje, Muisje en alle leerlingen en leerkrachten hielpen daarbij een handje.
Achter pijler 2 zit de volgende boodschap: Een open en ontmoetende leerkrachtenstijl is een must
voor een stimulerend opvoedingsklimaat. Onze leraren en personeel kijken zonder vooroordelen
naar kinderen met respect voor diversiteit van de groep. Ze creéren een positief en veilig
leerklimaat.

We willen dat kinderen graag naar school komen, dat ze de veiligheid ervaren om optimaal tot
leren te komen. Het welbevinden van leerlingen staat voorop. Door een vriendelijk woord aan de
poort, een gesprekje op de speelplaats, het uitpraten van een conflict en filosoferen over
levensvragen geven we kinderen de ruimte om zich breed te ontwikkelen. Vanuit groeitaal (ik kan
het nog niet) kan zelfs bij de jongste kleuters de juiste mindset ontstaan om uit te groeien tot
evenwichtige en sociaal rijke kinderen.




Jug inv de Rijher

Hallo,
Ik ben juf Lissa en dit schooljaar kan je mij terugvinden in de klas K1A.

Sinds dit jaar een nieuw gezicht op KOHa Zouaaf, want de jaren hiervoor kon jij mij
terugvinden op een school in Waasmunster.

Ik woon momenteel in Stekene, maar ben opgegroeid in Hamme.

Ik heb dan ook 15 jaar gedanst en acrogym gedaan bij turngroep De Greves in Hamme.
Momenteel beoefen ik nog steeds acrogym, maar op een lager pitje in Lokeren.

In het weekend geniet ik ervan om met mijn hond Charlie, een witte pluizige Samojeed,
te gaan wandelen in de natuur.

Fomiliemi

Heet van de naald: Onze turnjuf juf Els werd oma! Haar kleinkind Aimée werd geboren op
30/11. Proficiat!




Kalemdelv

1 december Start van de advent

2 december CLB op school voor de 4des

5 december De Sint komt langs

6 december Pedagogische studiedag: leerlingen vrijaf
8 december Tweede zondag van de advent

13 december

Zwemmen voor 2B/4B/5B/5C
Soepbedeling door Hamse boarding
Start bezinningen rond de kerstboom

15 december

Derde zondag van de advent

16 december

Start Warmste Week
8.30u: Bezinning in de kerk

18 december

8.30u: Lichtjes in het donker

19 december

12u: Actie ‘Hotdogs with love'
Dansen voor de jarigen

20 december Apotheose actie ‘plaatjes aanvragen’ met dj Sven
23 december Start van de kerstvakantie (t.e.m. 6 januari)
25 december Kerstmis

Tot snel!

Directeur Sandie en het gehele Zouaafteam.



